Open Brief
an Theo Francken

Meneer Francken,

Wij als jongeren krijgen al elke dag beelden van oorlog voorgeschoteld: Gaza dat
constant gebombardeerd wordt, Oekraine, Congo,.. We worden erdoor overs-
poeld.

En u, u wil nog meer miljarden steken in het leger en onze generatie in leger-
dienst duwen. Heel eerlijk, uw brief, het is gewoon een reclamecampagne om
jongeren voor te bereiden op oorlog.

U kiest ervoor om daarin geld te steken in plaats van in onze toekomst.

Met al dat geld zou u ook stabiele en goed betaalde jobs voor jongeren kunnen
creéren, het onderwijs verbeteren of investeren in de strijd tegen klimaatveran-
dering. Als u ons dan persé wil aanbieden om in dienst te gaan, laat het dan
maar beter zijn om de samenleving, de gezondheidszorg of dergelijke te onders-
teunen. Dat zou ons tenminste helpen om een sterke toekomst uit te bouwen.
Maar het enige wat u de jeugd nu aanbiedt, is een plaats in het leger...

We zien het nu al, hoe ze in sommige Europese landen evolueren richting ver-
plichte legerdienst voor alle jongeren.

Laat het duidelijk zijn: meer wapens, dat levert meer oorlog op. En in tijden van
oorlog, zijn het altijd de kinderen van het volk die naar de frontlinie gestuurd
worden, niet de zonen van de rijken. Wij willen niet dienen als kanonnenvoer
voor uw oorlog, wij willen vrede!

U heeft het lef om onze generatie ‘lui’ of ‘ongeinteresseerd’ te noemen, maar dat
klopt niet. Elke dag investeren wij tijd en energie in onze sportclubs, onze jeug-
dbewegingen, onze buurten, .. Wij geven om onze toekomst maar gaan geen
orders opvolgen of belangen verdedigen die ons niet representeren.

Daarom zeggen wij: uw legerdienst, nee bedankt!

Met vriendelijke groeten,



